
Wie of wat wij zijn 

We zijn een boeddhistische Sangha voor 

Nederlandstaligen in de traditie van zenleraar 

Thich Nhat Hanh (Thay – leraar), onder de 

koepel van Stichting Leven in Aandacht. 

Doel 

Elkaar ondersteunen in het ontwikkelen van 

een levenswijze die gebaseerd is op liefdevolle 

aandacht, begrip en respect voor alles wat zich 

in en om ons heen afspeelt. De inzichten van 

Thich Nhat Hanh zijn daarvoor onze 

belangrijkste leidraad. Als Sangha willen we 

onze eigen inzichten en ons leerproces met 

elkaar delen. 

Voor wie? 

Wie actief wil kennismaken 

met de ideeën van Thich 

Nhat Hanh en wil oefenen in 

de traditie, maar (nog) geen 

Sangha in eigen buurt vond 

of extra ondersteuning zoekt 

of anderen die wil 

aanbieden. 

 

We verwachten enige 

bereidheid om over het 

eigen pad en de eigen 

beoefening te delen met de 

Sangha; zo leren we van 

elkaar. 
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Sangha De Lotusbloem wegwijzers 

  

 http://aandacht.net

  

https://www.facebook.com/groups/210520602428473 

  

 http://sanghadelotusbloem.blogspot.be

  

 https://plus.google.com/+SanghaDeLotusbloem
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